RELATIE Single

UITKERING € 895

NAAM Mariélle (41,
start eigen bedrijf op)

ZORGTOESLAG € 72

MAANDELIJKSE UITGAVEN

Huur € 395

Internet € 21
Telefoon € 20
Auto € 67

Gas/water/licht € 125
Verzekeringen € 131
Boodschappen € 100

WAAROM LEEF JE VAN EEN UITKERING?
‘Zeven jaar geleden brak ik mijn rug toen
ik van een paard viel. Ik had het geluk dat
ik nietin een rolstoel belandde, maar
moest wel opnieuw leren lopen. [k werkte
als bouwkundig calculator en mijn half-
jaarcontract werd begrijpelijkerwijs niet
verlengd. Alles bij elkaar kostte het me
twee jaar om te revalideren. In principe
kan ik alles weer, maar bepaalde
houdingen houd ik niet lang vol. Daarom
zitik nuin de WIA en is een fulltime baan
waarschijnlijk niet meer haalbaar.’

WIL JE WEL WEER WERKEN?

Jallk vind mezelf nog veel te jong om
achter de geraniums te zitten. Bovendien
zie ik het ook niet zitten om de rest van
mijn leven een uitkering te krijgen. Maar
als ik parttime ga werken, wordt mijn
inkomen niet veel hoger. Daarom ben ik
bezig met het opstarten van mijn eigen
bedrijf. Als ik zelf mijn tijd kan indelen,
houd ik het werk makkelijker vol. [k kan
bijvoorbeeld tussendoor een uurtje gaan
liggen, iets wat meestal niet mogelijk is
bij een baas.’

WAT ZIJN JE PLANNEN?
‘lk heb twintig jaar in de bouwwereld en
marketing gewerkt en met die ervaring wil

ik iets gaan doen. Ik heb een strategie

Waar doet
ze het van?
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bedacht om huizen die al heel lang te
koop staan, sneller te verkopen. Mijn
eerste klantis al binnen!’

MAAK JE VEEL KOSTEN IN DE
OPSTARTFASE?

‘Nee, dat valt wel mee. Een laptop en
printer had ik al, visitekaartjes kosten via
internet bijna niets en mijn website heb ik
zelf gebouwd. Reiskosten bereken ik door
aan de klant. En ik vraag klanten vooraf te
betalen, zodat ik niets hoef voor te
schieten.’

KUN JE GOED RONDKOMEN?

‘Als ik mijn vaste lasten heb betaald, blijft
er weinig over. lk kan er net van leven,
maar iets extra’s als een etentje of de
kapper kan ik me niet veroorloven. Wat mij
betreft, gaat dat binnenkort veranderen.
De woning die ik nu huur, wil ik inruilen
voor een piepklein kamertje. Liefst anti-
kraak, met een zo laag mogelijke huur.
Daar zal ik alleen mijn spullen opslaan,
want sinds kort bied ik me via sites als
Holidaylink.com aan als huizenoppas.
Als de eigenaar op vakantie of zakenreis
is, pas ik gratis op het huis of de huis-
dieren. In ruil daarvoor woon ik in de
meest fantastische huizen op de mooiste
plekken van het land. Een luxe die ik me

anders nooit zou kunnen veroorloven.’
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SLIM IDEE. BEVALT HET GOED?

‘Zeker. Ik heb net vierenhalve week op een
oude woonboerderij met katten en kippen
gepast in de Brabantse bossen.
Binnenkort ga ik naar een huis met een
sauna, daarna naar een boerderij met
paarden. Ik vind het leuk om op deze
manier mooie plekken te ontdekken en
nieuwe mensen te ontmoeten. Voor mijn
werk ben ik toch niet aan een vaste plaats
gebonden. Hoe langer ik dit doe, hoe meer
ik me realiseer dat ik eigenlijk maar heel
weinig nodig heb om gelukkig te zijn. Toen
ik terugkwam uit Brabant, besloot ik zo
veel mogelijk van mijn spullen te gaan
verkopen en alleen het hoognodige te
houden. Met het geld kan ik mooi de
reparatie van mijn auto betalen.

WAAR GA JE HET GELD DAT OVERBLIJFT
STRAKS AAN UITGEVEN?

‘Ik wil graag mijn auto inruilen voor een
busje. Daar kan ik dan alle spullen die ik
veel gebruik in opslaan, zodat ik niet
steeds alles hoef in te pakken voor een

nieuw huis. Want ook mijn laptop, printer
en administratie moeten mee. Zo'n busje
zou ik voor ongeveer € 4.000 kunnen
kopen. Maar verder heb ik eigenlijk geen
wensen. Ik hoef niet op vakantie, want ik
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ben toch al constant op ontdekkingsreis.
En uit eten gaan of naar de bioscoop mis
ik ook niet. Vrienden vinden het ook
gezellig om in mijn vakantiehuizen te
komen kijken, en iets lekkers op tafel hoeft
niet veel te kosten.’

BEZUINIG JE OP BOODSCHAPPEN?
‘Ik probeer heel bewust niet meer dan
€ 25 per week uit te geven. Ik doe alleen

boodschappen bij de Aldi of Lidl en daar
ben ik tevreden mee. [k was al geen echte
keukenprinses, maar sinds mijn ongeluk
kan ik sowieso niet lang in de keuken
staan. Mijn maaltijden zijn dus meestal
vrij eenvoudig, bijvoorbeeld rijst met wok-
groenten. Dat kost weinig. Soms houd ik
een klein bedrag over, dat zet ik op mijn

spaarrekening voor onvoorziene uitgaven.’

GEEF JE GEEN GELD UIT AAN KLEDING?
'Ik heb al heel lang niets nieuws gekocht,
er hangt genoeg in de kast. Gelukkig ben
ik vrij handig met de naaimachine. Dus als
ik echt iets nieuws nodig heb, koop ik een
lapje op de markt en maak ik het zelf.

VIND JEHET LASTIG OM ZO ZUINIG TE
LEVEN?

‘Helemaal niet. Jarenlang had ik een riant
salaris en vond ik mooie spullen heel
belangrijk. Ik heb in prachtige koophuizen
gewoond, met een dure auto op de oprit.
Nu is mijn leven 180 graden gedraaid en
heb ik bijna niets meer, maar ik heb toch
een heel rijk en gevuld leven. Eigenlijk is
alles er na het ongeluk dus alleen maar
beter op geworden!’

IS ER, BEHALVE HET BUSJE, DAN NIETS
WAT JEWILT HEBBEN?

‘Nou, als ik de loterij win, heb ik nog wel
een wens. Het lijkt me geweldig om een
camper te kopen en daarmee rond te
trekken. Dan kan ik hetzelfde leven leiden
als nu, maar hoef ik geen vast adres te
hebben. Je bent dan eigenlijk een wereld-
burger. Maar zo'n camper kost al gauw

€ 30.000, dus het blijft vast voor altijd een
toekomstdroom.” B
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